PREMIUM

A

Lopen over de kunstwerken van
parketteur Saar op Binnenhof of bij
Artis: ‘lk hoop dat Maxima me belt’

M= HEIININGEN - Puzzelen en goochelen met houten vioeren, dat
is wat Saar Berks-Broos het liefst doet. Van elke vioer wil de enige
vrouwelijke meesterparketteur van Nederland een kunstwerk maken.

Kan niet bestaat niet in de wereld van Saar Berks-Broos (41) uit Heijningen.
Twee keer werd Berks - die graag met oude, vergeten technieken werkt -
Nederlands kampioen parketleggen. Ze won de Rien Bouwmeester Bokaal en
ontving een broche toen ze als eerste vrouw ooit afstudeerde aan de
Technische Parketopleiding.




Ze noemen u ook wel de kunstenaar onder de meesterparketteurs. Hoe komt u
aan deze bijzondere ‘eretitel’?

Ik ben afgestudeerd aan de kunstacademie. Alles wat ik daar geleerd heb,
gebruik ik bij het ontwerpen van nieuwe en het restaureren van oude
parketvloeren. Ik kijk dus met het oog van een kunstenaar naar vioeren. Heb je
wel eens echt goed naar een heel mooi parket gekeken? Ga bijvoorbeeld maar
eens kijken naar de grote houten vlindertrap in het museum van Artis, of
bewonder een keer de lambrisering van kostbaar satijnhout in het stadhuis van
Leiden. Het hout, de patronen en de bewerking zijn zo mooi, dat is al kunst op
zich.”

U werkt in een echte mannenwereld. Hoe bent u daar zo ingerold?

,,Ik ben nooit een meisje-meisje geweest. Ik wilde van jongs af aan al dingen
bedenken en maken. Zo bouwde ik tijdens de middelbare school ligfietsen, op
het laatst zelfs van carbon. Na de kunstacademie ging ik in Rotterdam wonen,
waar ik me wilde onderdompelen in de elektronische kunstscene. Daar valt
alleen geen droog brood mee te verdienen, haha. Ik vond uiteindelijk werk bij
een architect, en hij motiveerde mij de meubelmakeropleiding te doen. Die
bleek niet zomaar leuk — ik zag het eerst meer als dagbesteding — maar echt
héeél erg leuk te zijn. Toen besloot ik mezelf te specialiseren in houtbewerking.
Z0 begon het dus.”

En daarna kwamen de parketvloeren op uw pad?

,,Zoiets ja. lk ging werken bij Martin Koene, echt een geweldige
meestermeubelmaker en antiekrestaurator. Hij leerde mij de fijne kneepjes van
het houtbewerken. Ik zag dat het mogelijk is om kunst met interieur en parket
samen te brengen. In diezelfde tijd ontmoette ik ook meesterparketteur Han
Dorenbos, die mij de liefde voor parket bij bracht. Parket heeft het allermooiste
inleg- en fineerwerk dat bestaat, als je het mij vraagt. Ik ben vanaf dat moment
totaal verslingerd geraakt aan dit ambacht.”



De olién en was waarmee ik werk, zitten af en
toe van kruin tot teen. Tot hilariteit van mijn
vrouw en dochter

Een ambacht is het zeker, want bijna alles moet u met de hand doen. Is het niet
heel zwaar werk?

Ik ga niet ontkennen dat ik nooit last van mijn rug heb, en mijn handen hebben
ook wel wat te lijden ja. Je zit soms heel lang in onmogelijke houdingen, vooral
bij vioerrestauraties. De olién en was waarmee ik werk, zitten af en toe van
kruin tot teen. Tot hilariteit van mijn vrouw en dochter. Zij gieren regelmatig van
het lachen als ik 's avonds thuis kom met houtolie op mijn neus en was, maar
dan wel de verkeerde, in mijn haren.”

Nou bent u wel gewend om af te zien, want u schaatste ooit bij de subtop, zelfs
nog met meervoudig Olympisch kampioene Ireen Wiist. Waarom bent u met
schaatsen gestopt?

,,Hoewel ik enorm competitief ben ingesteld, kon ik de motivatie om nég meer
te trainen bij de gewestelijke selectie niet meer opbrengen. Ik was 19 jaar toen
ik stopte. Ik wilde uit dat strakke regime, lekker vrij zijn en doen en laten wat ik
zelf wilde.”

En?ls dat gelukt?
Grijnzend: ,,Jazeker, ik ben toen eigenlijk pas echt gaan puberen.”

Waarom toen pas echt?

.,Ik was een laatbloeier. Ik denk dat dit komt doordat ik als kind een dromer
was, die ook nog eens slechthorend is. Daarnaast is nog niet zo lang geleden
gebleken dat ik autisme heb. Dat had ik toen dus ook al. Een en een is twee
toch? Het heeft me wel opgeleverd dat ik daardoor heel goed heb leren kijken
en observeren. Zo is mijn fascinatie voor patronen ontstaan, denk ik. En die
fascinatie komt me nu goed van pas in mijn werk.”



In uw werk gebruikt u graag oude, vergeten technieken. Wat bedoelt u hiermee?
,,Als je historische vloeren gaat restaureren, moet je wel oude technieken
beheersen en weten welke bindmiddelen er destijds gebruikt zijn. Ik werk graag
volgens klassieke procedés die veel mensen niet meer kennen. Juist om deze
expertise heb ik het Nederlands kampioenschap twee keer gewonnen. Voor mij
is het de verbinding tussen de parketteur en de restaurator.”

Laat u duurzaamheid een rol spelen bij het restaureren of nieuw leggen van
houten vloeren?

.,Laat ik voorop stellen dat een vioer altijd als laatste komt in een interieur, ook
als deze historisch is. Zonde vind ik dat. Voor die oude vloeren zijn bomen
gekapt die misschien wel honderden jaren oud waren. Dat mag niet voor niets
zijn. Daar denk ik wel duurzaam over na dus. Voor mij staat behoud van
bestaand hout voorop, oogsten van de vioer noemen we dat. Dat hebben we bij
het Binnenhof in Den Haag pas nog gedaan. Die vioer staat nu in opslag. Als
de verbouwing klaar is, gaan we als laatste de vioer in oude hoedanigheid
terugleggen.”

U heeft bijzondere opdrachtgevers in uw portfolio, zoals dus het Binnenhof en
het Groote Museum in Artis, maar ook het Vredespaleis en de SS Rotterdam.
Voor wie zou u nog wel eens een parketvloer willen restaureren of zelf
ontwerpen en leggen?

Ik zou graag meer in deze regio willen werken. En het lijkt me geweldig om
een opdracht voor het Koninklijk Huis te mogen uitvoeren. Koningin Maxima
kent mijn werk, zij heeft al eens over de gerestaureerde vlindertrap bij Artis
gelopen. Ik hoop dat ze me belt.”



PASPOORT

Saar Berks-Broos

¢ Geboren: 13-09-1981 in Amsterdam. Groeide
op in Nuenen met twee broers en een zus

e Woonplaats: in Heijningen met echtgenote
Annemiek en hun dochter Zoé (10)

¢ Opleiding: deed havo-examen aan het
Eckartcollege Eindhoven. Studeerde af aan de
Kunst Academie Arnhem, opleiding
Beeldende Kunst

e Werk: is de enige vrouwelijke
meesterparketteur van Nederland (meer info:
www.saarberks.nl)
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